De balans

Alicja

Gescinska

Filosofe en schrijfster Alicja Gescinska (34) kwam als 7-jarige
nwthnroudersvml’ohnmradgé.hisnognietlangte-

rug uit de VS, waar ze aan

hmmv;ndmmtmin‘w:ndeﬂust op

Canvas gesp over grote Hier maakt ze
haar persoonlijke balans.
Wat zijn uw belangrijkste activa?

Ik koester

mijn innerlijke

onrust.

“Vriendschappen. En mijn innerlijke onrust. Ik
heb continu het gevoel dat ik mijn bestaan
moet rechtvaardigen. Ik doe niet genoeg, mor-
gen moet het beter. Ik moet mijn talen
bijschaven, bijleren, onrechtvaardig-
heid aankaarten. Materieel bezit ik wei-
nig, en het verliezen zou niet erg zijn!

Wie heeft in u geinvesteerd?
“Veertien jaar geleden zei mijn man: YJij
gaat iets uitzonderlijks doen. Je bent
verliefd, antwoordde ik. Maar hij is het
blijven herhalen. Zo iemand is van onschatbare
waarde, zeker op momenten dat je het nut niet
ziet van wat je doet. ‘Mijn ouders zijn totaal an-
ders dan ik en hebben niet rechtstreeks bijge-
dragen tot wie ik nu ben, maar ik heb veel lief-
de gevoeld en sleep geen trauma’s mee. Emi-

greren was een zware investering. Daarvan
komt mijn onrust, denk ik. In Polen waren ze in-
genieurs. Ze gaven een deel van hun leven en
comfort op voor een betere toekomst. Ik ben
die toekomst, méét ze zijn, mag niet prutsen.

In wie investeert u?

“Voor alles in mijn gezin met kinderen van vijf
en drie. Ik denk nooit meer: ‘Ik wil dit. Het
beste voor mij is nu wat ook goed is voor hen.
Met mijn boeken, columns en opiniestukken
geef ik iets terug aan de gemeenschap. Daar-
om ben ik uit de academische wereld gestapt:
ik denk een grotere meerwaarde te zijn buiten
de universiteitsmuren.

Wanneer bent u het meest gegroeid?

‘De voorbije drie jaar in de VS, zowel als mens
en intellectueel. Ik zat tussen mensen die com-
pleet anders dachten dan ik. Aan Princeton
moest ik mijn mannetje staan tussen vooral
Republikeinen, aan Amherst tussen mensen
die linkser waren dan de meest linksen hier.
Terug in Belgié was het alsof ik een paar spron-
gen had gemaakt. Ik werd geconfronteerd met
uitgekauwde thema's en strakke denkpistes!

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘In de eerste plaats mijn overontwikkelde, mis-
vormde, haast ongezonde geweten - zeer ver-
velend. Daarnaast mijn man en drie, vier vrien-
den. En nee, dat zijn niet allemaal filosofen.!

Schrijft u soms mensen af?
‘Als ik hen niet ken, sta ik zo open als ik kan,

Op een mooi
strand zonder
een laptop zou
ik me schuldig
voelen.
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ook als ik negatieve informatie over ze heb.
Maar zoals een personage in mijn roman ‘Een
soort van liefde’ zegt: ‘In tijden van succes kent
men zijn vrienden. Toen ik zes jaar geleden
mijn vader verloor, kreeg ik veel steun. Kort
daarna publiceerde ik een boek. De inter-
viewmolen kwam op gang en er kwamen lelij-
ke, jaloerse reacties. Daarom grijp ik nu terug
naar wie me een warm hart toedraagt. De an-
deren vermijd ik. Maar ik probeer geen wrok te
koesteren!

Gaat u soms in het rood?

‘Continu. Ik verwaarloos mezelf. Nu ben ik zo
met ‘Wanderlust’ bezig dat ik soms vergeet dat
ik zeven maanden zwanger ben. Collega’s zeg-
gen dan: ‘Pauzeer even, kom morgen een uur-
tje later! Soms slaap ik uit of rust ik een dag of
twee, maar op vakantie gaan we nooit. Op een
mooi strand zonder laptop zou ik me schuldig
voelen. Echt crashen is nog niet gebeurd, nee!

Is uw balans in evenwicht?

‘Nee. En nu is het te erg. Mijn kinderen zijn pas
sinds kort ingeschreven voor dit schooljaar.
Maar ik heb niet het gevoel dat ze iets tekort-
komen. Het is niet dat mama nooit thuis is, of
afwezig thuis is - integendeel. Ik wil niet alleen
een carriere, ik wil ook een goede moeder,
partner en vriendin zijn. Daardoor ontspan ik
amper. Voor hobby's of uitgebreide brunches is
geen tijd. Maar er is winst: mijn vriendschap-
pen, de boeken, het programma.
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